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HGGunnink, gehouden te Opeinde 02.12.2022 

 

MICHA 2:12-13   advent 
 
Votum + zegengroet 
Psalm 46:1,2 
Tien Woorden 
Gezang 1:13 
Gebed 
Psalm 80:1,2,3,4 
Lezen 2 Koningen 18:12; 19:1-4, 19, 25-26, 35 
 Micha 1:1 – 2:11 
Tekst MICHA 2:12-13 
Bediening van het Woord 
Psalm 80:5,6,7,8,9,10 
Gebed 
Dienst van de offeranden 
Psalm 46:3,4 
Zegen 

 

Gemeente van onze Heere, Jezus Christus,  
 
Je kunt Bevrijdingsdag, 5 mei, niet echt vieren, als je 4 mei hebt overgeslagen.  
Je moet je heel goed bewust zijn van de ellende, van de verschrikkelijkheden van de 
oorlog. En dán pas heeft het zin om 5 mei te hebben, en feest te vieren.  
Daar komt tegenwoordig bar weinig van terecht. Want ja, het is een feest op zich, zegt 
men. Maar dat is dus niet waar.  
 
Kerst. Kerst kun je niet vieren, dan alleen maar tegen die donkere, die zwarte 
achtergrond, die begint in Genesis 3. Want anders is Kerst ook iets op zichzelf.  
Wat de meeste mensen ervan maken: we moeten allemaal lief zijn voor mekaar, en 
lekker eten, lekker drinken, een beetje gezelligheid, en noem maar op.  
Maar dat is geen Kerst.  
Ook kerst krijgt pas betekenis tegen die donkere achtergrond van onze opstand. Met 
alle gevolgen daarvan de hele geschiedenis door.  
 
Onze tekst, broeders en zusters, moet je ook niet lezen als een losse uitspraak.  
Want dan wordt het heel gauw: ‘wat is de HEERE goed’, en: ‘wat fijn’, en: ‘wat mooi’.  
En de HEERE is inderdaad goed. Maar dan heeft het geen basis.  
Want de achtergrond dat is die verschrikkelijke ellende die daaraan voorafgaat. 
Allereerst dat Noordelijke rijk Israël, met de hoofdstad Samaria.  
Dat wilde met de HEERE niet meer te maken hebben.  
Zeg het maar heel gewoon. ze hadden de HEERE afgeschreven. Ze wilden niks met 
Hem. Ze wilden in elk geval niet luisteren. 
Micha beschrijft dat in hoofdstuk 1. 
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En het gevolg is: ze worden naar het rechtvaardig oordeel van de HEERE weggevoerd 
in ballingschap. Ze gaan op in de volkeren wereld. Het is grote ellende. 
 
Je moet je dat even voorstellen / indenken. 
Wij wonen hier over het algemeen redelijk rustig. Maar dan komt er vreemd volk aan, en 
die sleurt je uit de huizen. Vrouwen verkracht. Kinderen doodgeslagen. En de mannen 
die moeten als slaaf werken en die worden meegesleept naar, naar …, nou ja, maakt 
niet uit waarheen.  
Als je je dat indenkt, verschrikkelijk! 
Maar het is de rechtvaardige straf. De HEERE had het van tevoren aangekondigd.  
Áls jullie Mij verlaten, dan zijn dát de gevolgen.  
 
En dan zou je denken, als dat in het Noordelijke rijk gebeurt. dat dat in het Zuidelijk rijk 
betekent: ‘nou, dan gaan wij meteen de HEERE dienen! Wat een ellende!’  
Maar dat gebeurt niet. Het is in Juda weinig beter.  
En dan komt ook daar, -dan is het nog niet de definitieve straf-, maar dan komt ook daar 
het oordeel van de HEERE.  
Sanherib, koning van Assyrië, die laat zijn leger daar verschrikkelijk tekeergaan.  
De versterkte steden van Juda worden ingenomen, geplunderd en verwoest.  
Denk maar aan Oekraïne. Ze hadden wel geen bommen en granaten. Maar ze staken 
het in de brand. En waar ze maar konden, mensen werden vermoord, uitgeplunderd, 
noem maar op.  
 
En het gaat maar verder, het gaat tot op Jeruzalem aan! 
  
En dan, in díe tijd, is daar Micha. 
Dat moeten de kinderen even onthouden.  
‘Wat betekent de naam Micha?’  
Dat betekent: ‘Wie is als de HEERE?’ ‘Wie is als Jahwe?’ Want eigenlijk is het: 
‘Micha-Ja’. En dat ‘Ja’, van ‘Jahwe’ wordt dan weggelaten. “Wie is als de HEERE?’ 
Die naam moet je met die betekenis voortdurend in je achterhoofd houden. Want dat 
speelt het hele boek van Micha door. Tot en met het eind aan toe, als het gaat over dat 
wonder van vergeving, dat de HEERE de zonden gooit in het diepste van de zee. 
 
Wie is als de HEERE?  
Het antwoord is heel simpel: werkelijk niemand!  
Maar hoor dan wat díe Micha namens de HEERE mag laten horen.  
Hij laat horen: dat oordeel over de verbondsbreuk. De straf die helemaal terecht is.  
Maar hij laat ook horen de boodschap: ‘God is trouw!  
En de gelovigen die zullen het merken.’ 
Hij, de HEERE, Hij doet wat Hij beloofd heeft.  
Het zaad van de vrouw, Genesis 3, de Zoon van David, de Goede Herder, Die zál Hij 
doen komen. Zeker!  
 
Met dit op de achtergrond wil ik u het wonder-Woord van de Heere laten horen, en wel 
onder het thema:  
 



3 
 

De HEERE blíjft Koning van Zijn volk 
1) HIJ biedt bescherming en veiligheid! 
2) HIJ behaalt de overwinning!  

 
1) Als je niks weet van die achtergrond, van die vreselijke omstandigheden, dan kan het  
   zomaar zijn dat je deze profetie leest als: ‘o, wat mooi, wat prachtig’.  
De HEERE Die brengt Zijn volk bij elkaar, nou …  
Ja, maar als je die drie woorden, eigenlijk betekenen ze alle drie hetzelfde: ‘verzamelen’, 
‘bijeenbrengen’, ‘samenbrengen’, als je die woorden ziet of hoort in die tijd van de 
verpletterende gebeurtenissen, in die tijd dat Sanherib door Juda heen trekt, en z’n leger 
plunderend en moordend laat gaan, dan krijgen die woorden: ‘verzamelen - bijeen 
brengen – samenbrengen’, een andere betekenis.  
 
Wat gebeurt er als er een vijandelijk leger komt?  
Wat zagen wij, wat zien wij in Oekraïne?  
Mensen die op de vlucht slaan.  
Er zijn mensen die al vluchten, terecht, als ze alleen maar horen dat de vijand komt. 
En er zijn mensen die vluchten, als ze zien dat de vijand dichtbij is.  
Tuurlijk, je zorgt dat je uit de buurt komt.  
En dan hoor je verder niet in onze tekst over de mensen die niet kúnnen vluchten. Oude 
mensen. Misschien mensen met een beperking. Of ook mensen die denken: misschien 
valt het nog wel een beetje mee.  
 
Mensen die niet vluchten, krijgen het ongenadig te verduren onder de Assyriërs die het 
land binnenvallen. 
In Juda slaan de mensen op de vlucht.  
Waarheen? 
Dan is er maar één plek waar ze heen kunnen. En dat is naar Jeruzalem.  
Die stad heeft tenminste hoge en dikke muren, 
Die andere steden, die waren ook wel versterkt. Maar het stelde niks voor, voor het 
leger van Sanherib. 
Dat was een dag of twee, misschien nog eens een keer drie dagen, en dan had hij zo’n 
stad in z’n macht.  
 
‘Jeruzalem, daar zijn we veilig.’  
Hoge muren, dikke muren. 
Maar de gelovige zegt er nog iets bij. Die zegt: “daar zijn we veilig, daar is immers de 
tempel, waar de HEERE troont tussen de cherubs, waarvandaan Hij Zijn volk regeert.  
Waar Hij is. die met Zijn Goddelijke ogen álles ziet.  
Ja, de HEERE heeft het gezien!  
 
Dan denk ik even aan die hoofdstukken die we gelezen hebben.  
Hoofdstuk 1, de zonden die te maken hebben met de eredienst. 
Denk maar aan hoofdstuk 1:5, dat de meerderheid van het volk de HEERE aan de kant 
heeft gezet.  
Want Baäl, Baäl is het! Dat kwam ze veel beter uit. 
Het begon in het Noordelijke rijk. Maar later ook in Juda.  
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‘De offerhoogten’, staat er. Dat zijn die heidense plekken, die heidense altaren, die 
worden druk gebruikt.  
Dat was het eerste wat de HEERE zag.  
En in hoofdstuk 2, de HEERE ziet ook heel scherp de zonden van de, wat wij dan 
noemen, de sociale ongerechtigheid.  
Rijken die zich steeds rijker maken, door van de armen te roven.  
Dat gaat om akkers, het gaat om huizen. 
 
Dat systeem dat werkt nog altijd in de hele wereld heel simpel. Je leent aan iemand die 
niet al te rijk is. En dan kan hij het op een bepaald moment niet terugbetalen. En dan 
zeg jij: “nou geef maar op dan, geef je akker maar, geef je huis maar”.  
De armen, ze houden niks over.  
Het is een misdaad van alle tijden.  
En het is niet te ver om op dit moment ook aan dat soort misdaad te denken.  
Als ik hoor van dwangsommen aan zogenaamde Pasmelders in Overijssel, door een 
volstrekt onrechtvaardig handelen van de overheid, die samenwerkt met nietsontziende 
milieuactivisten, dan is dat ook pure ongerechtigheid.  
 
Het is alleen in de tijd van Micha nog tien keer zo erg. Want daar gaat het om 
bondelingen, mensen die leven in het verbond met de HEERE.  
Ze horen bij de HEERE, maar ze gedragen zich radicaal tegen Hem in.  
De HEERE ziet alles.  
 
Aan het eind van hoofdstuk 2, de zonde van het profeteren.  
Er waren ook profeten die niet het Woord van de HEERE brachten, maar die zeiden wat 
de mensen graag wilden horen.  
Broodprofeten. Eigenlijk waren het zuipprofeten.  
“Geef ons wijn en sterke drank, dan zeggen wij wel wat jullie willen horen”.  
 
Om al die dingen, en om nog veel meer wat daaruit voortkomt.  
Denk maar aan 2 Koningen 17, waarin beschreven wordt de oorzaak van de wegvoering 
van het Noordelijke rijk, daar staan al die zonden op een rijtje.  
Om al die dingen raast de toorn, de verbondswraak van de HEERE tegen Zijn volk.  
In het Noordelijke rijk, het waren verschrikkelijke tijden!  
En als de mensen in Juda zich niet bekeren, wordt het net zo verschrikkelijk!  
 
In die tijd - de meerderheid van het volk is bij de HEERE weg.  
In die tijd zien de ogen van de HEERE ook het overblijfsel.  
Ook de rést.  
Dat is een woord dat regelmatig door de profeten wordt gebruikt.  
Hij ziet de rest van het volk, het overblijfsel van Israël, dat door alles heen, ook al zijn de 
buren helemaal aan Baäl gewijd, dat door alles heen wél op de HEERE blijft vertrouwen. 
En dan zorgt de HEERE ervoor, dat zíj allemaal veilig en beschermd zijn.  
 
Hij brengt ze samen. Hij brengt ze bij elkaar. Hij verzamelt ze.  
Nee, dat is niet een kwestie van, dat hebben ze verdiend, want ze zijn zo goed, ze leven 
nog met de HEERE. Nee, zij kunnen ook niet zeggen dat ze dat volmaakt hebben 
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gedaan. Zij kunnen ook niet zeggen: ‘wij hebben met die overtredingen, die zonden 
helemaal niks te maken’.  
Denk maar aan Jesaja, als Jesaja geroepen wordt. Dan moet hij ook eerlijk zeggen: ‘ik 
woon midden tussen mensen die onrein van lippen zijn. En dat geldt mijzelf ook. Ik kan 
niet zeggen dat ik er helemaal los van ben. Nee, ik ben zelf ook zondig.’  
 
Maar Hij, Hij de HEERE, in Zijn genade, zorgt er toch voor, dat die hele rest, -als er dan 
staat ‘geheel en al’, dan gaat het niet over ‘het hele volk’, maar dan gaat het over die 
rest-, dat die beschermd is, binnen de muren van Jeruzalem. Daarheen verzamelt Hij 
ze. Daar brengt Hij ze bij elkaar.  
 
En dan worden ook in onze tekst mensen aangeduid met het woord: ‘schapen’.  
Eén opmerking tussendoor, waarom het ‘schapen van Bozra’ zijn?  
Ik heb er over gelezen, maar dat begrijp ik niet. Het heeft ook met de vertaling te maken.  
Als u de vertaling NBV21 ziet, staat het er ook niet.  
Ik ben er niet uit. 
Het is volgens mij ook niet al té belangrijk. Het gaat om ‘schapen’.  
 
Dat kunnen de kinderen ook wel onthouden. Jullie hebben wel eens schapen gezien. 
Een schaap dat kan nooit voor zichzelf zorgen eigenlijk, dat kan zichzelf niet redden. 
Er moet altijd iemand zorgen voor dat schaap.  
Een schaap kan zichzelf ook niet verdedigen. Er moet altijd een herder zijn.  
Als het even kan met een herdershónd. 
Want anders, denk maar aan David, de herder, die moest tegen leeuwen en beren 
vechten. Wat kan nou een schaap tegen een leeuw en een beer? Helemaal niks.  
En dat komt er ook nog bij, schapen die zijn soms, ja, zelfs heel vaak, die zijn zo dwars. 
Ze zijn ‘tegen de keer in’. Als de herder de ene kant op wil, dan loopt het schaap de 
andere kant op.  
En als ze vallen, ze kunnen krap-aan zelf weer overeind komen.  
Schapen kunnen alleen maar leven, als er een herder is die aan alle kanten om hen 
denkt. 
 
Daarom is het juist zo'n heel goed beeld van ‘gelovigen’.  
Je kunt in alles jezelf herkennen.  
Wij kunnen onszelf niet redden. Wij kunnen ons ook niet verdedigen. Wij gaan ook vaak 
tegen de HEERE in. 
En als wij vallen, in zonden vallen – ‘als de HEERE niet zou …’  
Dan is er nog een puntje bij, PSALM 23 kennen we allemaal, over de Herder.  
De HEERE is mijn Herder. Mij ontbreekt niets.  
Zo gauw het in de Bijbel gaat over de H/herder, mag u in uw hoofd een koppeling maken 
met K/koning.  
Wij denken bij herder vaak meteen aan de Drentse hei. De herder, die daar in alle rust 
een beetje heen en weer loopt. En ook goed voor die schapen zorgt. Maar daar is geen 
groot gevaar. 
 
Je moet denken aan een herder, zoals in de tijd van David. Dat was vechten. Daar 
waren rovers. Er waren wilde dieren.  



6 
 

Altijd, ook bij PSALM 23, mag je denken aan de Koning Die een Herder is voor zijn volk. 
Die aan alle kanten om Zijn volk geeft.  
Dan krijg je ook een wat ander beeld van de Goede Herder. Dat is niet alleen maar een 
beetje vrolijk over de hei. Nee, dat is iemand die echt voor Zijn volk gaat, tot en met. ‘Ik 
geef Mijn leven voor Mijn schapen’.  
Een Koning Die stuurt. Die regeert. Zo is de Herder, als Koning, ook de Goede Herder.  
 
Nou terug naar de tekst. 
Het is de HEERE Die die machteloze vluchtende bondelingen bij elkaar brengt, daar in 
Jeruzalem.  
Het wordt een kudde. Niet maar los zand. Het wordt een eenheid.  
Zoals ieder die gelooft in Jezus Christus, verplicht is om met alle andere gelovigen zich 
bij elkaar te laten brengen.  
Dat is ook iets waar we tegenwoordig heel direct mee te maken hebben.  
In de trouw van de HEERE, omdat Hij goed en barmhartig is, wil Hij samenbrengen 
onder het gezag van Zijn Geest en Woord. Dat is aan de orde in Jeruzalem daar.  
 
En dan verdwijnt de beeldspraak. Dan zegt de profeet: “het zal er gaan gonzen van de 
mensen”.  
Moe’j denken aan een grote menigte, ik weet niet of u dit jaar naar de Zuidlaardermarkt 
geweest bent, maar dan kun je van grote afstand al van alles en nog wat horen. Al die 
mensen. Of zoals het gaat in een stadion voor een wedstrijd.  
Dan wat er nog niet geroepen en geschreeuwd. Maar al die mensen die zijn toch al 
bezig. Het gonst er van de mensen.  
 
Het is maar een rest. Het is maar een overblijfsel. En toch, toch een groot aantal.  
En voor hen: bescherming en veiligheid.  
 
Door de HEERE. Alleen door Hem. Dat heeft niks te maken met dat ze zelf iets voor 
mekaar brengen. Want ze waren op de vlucht.  
Door de HEERE Die daar in Jeruzalem, ook op dat moment, nog de offers gebracht laat 
worden, het bloed laat vloeien, tot een volkomen verzoening van al hun zonden.  
Dan is daar verzorging door de Goede Herder, door de Koning, de HEERE.  
Hij laat het werk van Zijn handen nooit mislukken.  
 
En dan, tegen die donkere achtergrond, tegen die verschrikkelijke ellende, is het, 
ondanks die ellende, en zelfs middenin die ellende, toch goed.  
Want, de HEERE!  
 
En toch, toch gaat de HEERE verder.  
Jeruzalem wordt niet ingenomen. 
We hebben gelezen in 1 Koningen 18, 19.  
Dat Assyrische leger wordt zelfs uitgeroeid, Hizkia mag koning zijn en koning blijven. De 
mensen worden bevrijd. En ze kunnen weer de HEERE gaan dienen.  
Maar u weet ook dat dat maar voor een poosje was.  
Reformatie in de tijd van Hizkia houdt ook geen stand. Even later gaat het weer fout.  
En tenslotte, na 100 jaar is er zelfs geen koning uit het geslacht van David meer die in 
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Jeruzalem op de troon van David zit.  
Dan lijkt het dus dat het helemaal voorbij is. 
 
Dan mag je zeggen: en tóch, tóch gaat de HEERE verder.  
Want Hij stuurt dan op Zijn tijd: Zijn eigen Zoon, nakomeling van David, Herder van Zijn 
volk, Koning van ontelbaar veel mensen.  
Ja, een rest, een overblijfsel in deze wereld.  
De kinderen van de HEERE zijn altijd een minderheid. En soms een heel kleine 
minderheid.  
Maar wat Micha dus ook ons laat horen, dat is: Gods wonderlijke werk van verlossing, 
dat gaat dwars door het oordeel heen!  
En dan kom je niet alleen terecht bij Bethlehem. Maar dan kom je terecht bij Golgotha. 
Jezus Christus, en Die gekruisigd.  
 
Onze tekst, broeders en zusters, die zegt: “ken jezelf. Erken je zondigheid en je zonden.  
En ga diep door het stof, zulke schapen als wij zijn. En hoor dán die prachtige 
boodschap van verlossing en zaligheid!”  
Maar zie het dan telkens weer: dit is alleen op grond van de genade van de HEERE. 
HIJ zal het doen, en HIJ doet het. 
 
2) Het tweede, de HEERE blijft Koning van Zijn volk, HIJ behaalt de overwinning.  
   Want het houdt niet op. Ze zijn dan veilig achter die dikke muren. Mooi samen in 
Jeruzalem.  
Ja? Mooi?  
Welnee. Wat je achtergelaten hebt, dat is verwoest.  
En in Jeruzalem met al die mensen, dat houdt ook gauw op om mooi te zijn.  
Je zit er opgesloten. Da’s ook ellende. De vijand staat voor de poort. Nog meer ellende. 
Het duurt maar even en dan is er gebrek aan van alles en nog wat in Jeruzalem.  
Want al die mensen moeten eten. Nou, zoveel eten is er niet. 
Wij zouden zeggen: “dan is de winkel leeg. En dan krijg je geen eten”.  
 
Maar de HEERE gaat nóg verder. En dan komt dat prachtige woord: ‘de Doorbreker’. 
Hoewel ik dat ook een beetje een lastig woord vind. 
Als je zegt van, het is Hij Die doorbreekt.  
Dat komt vanuit 2 Samuël 5. Daar wordt dat woord voor het eerst gebruikt.  
David vraagt aan de HEERE: “HEERE, zal ik tegen de Filistijnen optrekken?” 
Dan krijgt hij als antwoord: “ja, Ik zal die Filistijnen zeker in je hand geven”.  
En dan verslaat David, nee, dan verslaat de HEERE de Filistijnen.  
En David zegt, “de HEERE is voor mij uit, door mijn vijanden heen gebroken, als een 
doorbraak van water”.  
Heb je het, een doorbraak van water? De HEERE Die doorbreekt.  
En dan kun je dat zien, als een banjir. Als een enorme overstroming raast de HEERE 
over de vijanden heen.  
De HEERE trekt voor die schapen, voor die bange en die zwakke rest uit.  
 
Dus met heel andere woorden wordt hier omschreven hoe de HEERE dat leger van 
Sanherib, die 185.000, helemaal overwint. Ze gaan d'r in één nacht allemaal aan.  
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Waar het om gaat, dat is de HEERE! HIJ!  
Dat was niet het leger van Hizkia. Dat was niet de rest die zei: “laten we nog eens de 
wapens pakken en we doen nog een uitval”.  
Helemaal niet. Niks.  
 
HIJ!  
En dat betekent: volk van Mij, vertrouw op Mij, volg Mij! 
Je hoeft zelf niet voorop te gaan. Volg Mij!  
Beroep je altijd op Mijn barmhartigheid!  
Smeek Mij om Mijn genade! En om Mijn Geest!  
En zie dan hoe de HEERE redt.  
En als de HEERE gered heeft, ja, dan mogen zij ook doorbreken.  
Dan wordt zelfs voor hen dat woord gebruikt, terwijl het eigenlijk niks meer voorstelt.  
Want ze mogen de poorten van de stad uit. En ze hoeven maar één ding te doen. Dat is 
de buit binnenhalen die daar nog ligt.  
Jeruzalem én de tempel, geen schrammetje opgelopen. Want de HEERE nam het niet.  
Die verschrikkelijke beledigingen van die commandant van Sanherib aan het adres van 
de HEERE. 
Want wat zei die man aldoor: “ja, de goden van de volken konden ook niet tegen mij op. 
Denken jullie nou dat de HEERE dat wel kan?” 
Ja, óf de HEERE dat kan! 
 
En dat laat Hij zien. En dan komen met nadruk die laatste twee regels van onze tekst. 
Hun Kóning gaat voor hen uit. De HÉÉRE aan het hoofd. 
Wie roemt, laat hij dan de HÉÉRE prijzen!  
Prijzen ook, omdat Hij rechtspreekt over Zijn eigen volk.  
Maar gelukkig ook, in Zijn goedheid, over Zijn vijanden.  
Hij regeert. Hij straft en overwint! Door alle oordeel heen.  
 
Want ook Juda wordt tenslotte weggevoerd. Al blijft dan een rest over. Juda wordt ook 
weggevoerd om hun opstand tegen de HEERE.  
En toch blijft het: hun Kóning gaat voor hen uit. Namelijk de Koning der koningen.  
En zo, en alleen zo, broeders en zusters, u ook, het overblijfsel, de rest, een klein 
aantal. Zó is er voor u leven. Volgen is geloven. Geloven is volgen.  
 
En we weten allemaal hoe verschrikkelijk moeilijk dat is om te volgen. Want ook wij zijn 
van die mensen die het vaak zelf allemaal beter weten.  
Nee, is maar één ding: volgen!  
Wie niet volgt, die komt onder het oordeel.  
Maar wie de aandacht op de Heere, Jezus Christus, richt. Wie zich door de Geest laat 
leren, om te volgen, die daar altijd weer om bidt: “leert U mij volgen”. Die heeft veiligheid 
en bescherming, en die zal met zijn of haar Koning echt de overwinning behalen! 
 
AMEN 


