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Hemelvaartsdag

1. Zingen: - Psalm 33: 2, 8

2. Gebed

3.  Schriftlezing - Lukas 24: 45 - 53
4. - Filippenzen 1:27-2:18
5. Zingen: - Psalm 68: 7, 13

6. Tekst - Filippenzen 2:9-11
7. Nade preek - Psalm 89: 2, 3,6

8. Na belijdenis - Gezang 25: 1,2

9. Gebed -

10. Collecte -

11. Zingen slot: - Gezang 25: 3

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Hemelvaart is wel een heel bijzondere christelijke feestdag.

Het gaat over het feit, de gebeurtenis dat Jezus van de aarde tot in de hemel is opgenomen.
Dat betekent dat Hij nu in de hemel is en niet meer op aarde.

Je kunt niet meer gaan kijken naar Zijn wonderen waarmee Hij de waarheid van Zijn
woorden aan de mensen als het ware uittekende.

Niemand kan Hem nog horen spreken in de gelijkenissen, waarmee Hij het Evangelie
uitbeeldde voor Zijn discipelen.

Jezus is nu in de hemel. Daar in het centrum vanwaar onze Verlosser en Koning alles
regeert.

En dat doet Hij in de hoge positie van Hoofd van Zijn kerk.

Maar .... broeders en zusters, houden wij in ons leven hier op aarde ons ook bezig met ons
Hoofd in de hemel?

Hier hebben wij onze idealen waar we ons voor inspannen.

Je studie; je werk; je contacten met vrienden en kennissen.

Daar zijn we vol van.

Dan komt nu die vraag op ons af: welke invlioed heeft de hemel op ons werk en op onze
gewone dagelijkse zaken?

Na de kerkdienst gaan de gedachten aan hemelvaart snel over naar gesprekken over
ontspanning.

De plannen voor vanmiddag liggen wellicht voor de meesten van ons wellicht al klaar.

Het lijkt erop dat we de hemelvaart van Jezus vandaag enerzijds niet willen vergeten, maar
er anderzijds ook niet te veel tijd aan willen besteden.

Ja vanuit welke waardering zullen we nu dan gaan spreken over die hemelvaart van onze
Heiland?

Want het zit in onze manier van leven dat we de aarde en de hemel zien als een
tegenstelling.

We isoleren die twee van elkaar.

Er lijkt een breuk, een scheiding te zijn gekomen tussen hemel en aarde.

Een breuk die tot diep in de samenleving doorwerkt.



Want hoe moet je nu hier op aarde leven met de hemel?

Moet je dan de aarde vergeten en als in een klooster je bezighouden met de dingen van de
hemel?

Maar als je voortdurend met de hemel bezig bent, dan word je een vreemdeling voor je
omgeving.

Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend dat we hier op aarde vol zijn van de hemel.

Onze tekst leert dat de hemelvaart van Jezus Christus wel degelijk een blijvend effect heeft
op aarde.

Zonder het feit van hemelvaart zouden wij nu en hier niet kunnen door spreken over de
zekerheid van de wederkomst van Christus.

Zonder hemelvaart hebben we ook geen vaste pleitgrond voor ons gebed tot Vader in de
hemel.

Als Christus niet in de hemel is, dan is ons leven op aarde zonder uitzicht en zonder
zekerheid van het eeuwig leven.

Wanneer wij hier op aarde ons leven verbonden weten met Christus in de hemel, dan weten
we ons door het geloof vanuit de hemel getroost en bemoedigd.

Daarom is juist hemelvaart een dag die het ons hier op aarde op het hart drukt: vergeet
Jezus Christus niet.

Want vanuit de hemel beschermt en onderhoudt Hij ons.

We preken u de tekst onder het thema:

JEZUS’ HEMELVAART GEEFT ONS DE ZEKERHEID DAT WE HIER OP AARDE
STRIJDEN MET KRACHT VANUIT DE HEMEL.

Onze tekst staat ingeklemd tussen hoofdstuk 1:27 en hoofdstuk 2:18.

In 1 vers 27 en verder schrijft Paulus aan de gemeente te Filippi over hun christelijke manier
van leven.

Hoe vul je je leven met Christus nu in hier op aarde?

Het zijn moeilijke tijden voor de kerk.

Er zijn vervolgingen.

Ze hebben daar precies zoals wij te maken met dwalingen.

Er zijn allerlei mensen die menen dat zij een mooiere boodschap hebben dan de verlossing
van de zonden en de dood die Jezus Christus ons laat horen.

En al die verschillende opvattingen, al die meningen en prekers brengen de kerk steeds
weer in verwarring.

Je kunt zomaar van je stuk raken als christen.

Maar vers 28: laat u zich in geen enkel opzicht schrik aanjagen door deze tegenstanders.
Hun leer tekent hun verderf, want wanneer u goed naar die tegenstanders van het evangelie
luistert en hun woorden bestudeert dan merk je dat ze geen echte verlossing leren.

Het gaat er altijd weer om dat je jezelf moet inspannen om boven de dood uit te komen.

Je moet — zeg maar — zelf opklimmen naar de hemel.

Werk zelf aan je eigen hemelvaart.

Echter het Evangelie van Jezus Christus wijst u een andere weg naar de zaligheid.

Christus kocht ons hier op aarde met Zijn bloed tot Zijn kostbaar eigendom.

En dan komt het er nu (voor ons christenen hier op aarde) op aan dat we niet alleen in deze
Christus geloven, maar dat we ook voor Hem zullen leven. Leef met, en kies voor het
Evangelie van Jezus Christus.

Verzet je tegen elke valse leer. Ook al brengt dat lijden mee.



Want dat lijden blijft ook ons zeker niet bespaard.
Het leven als christen gaat hier op aarde niet altijd over rozen.

Vers 30: wij hebben strijd te voeren. Neem daarom de wapenrusting van het geloof in
handen.

Efeze 6. Omgord u met de waarheid van het evangelie.

Neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest dat is Gods Woord. Strijd, als
Paulus.

Net als iedere gelovige. Strijd tegen de zonden en het ongeloof.

In Filippenzen 2 vers 1 — 4 doet de Schrift een appél op heel de gemeente.

Wees in die strijd eensgezind! Leef samen door de Heilige Geest.

Dat Hij uw eenheid zal stempelen.

Laat die eenheid in de Geest een kenmerk voor u zijn, dat u samen strijd tegen de dwaling.
Zie uzelf in die strijd niet beter dan de ander.

Leef, werk en strijd samen vol vreugde in de gemeenschap der heiligen.

Vanaf vers 5 gaat de tekst verder over onze positie als strijdende kerk in deze wereld.

Let er dan op dat u als kerk niet alleen met strijd hebt te maken, maar dat u zich hier op
aarde in die strijd ook verbonden weet met uw Hoofd in de hemel Jezus Christus.

U staat niet alleen op aarde.

Wees sterk tegen de verzoeking en houdt elkaar vast in eenheid, maar let daarbij vooral op
Jezus Christus. “Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was”.

Met dat woord gezindheid wijst de Schrift op heel onze levensinstelling.
Wat voel je?

Hoe leef je?

Waar draait alles om?

Wat is belangrijk?

Wat beweeqgt je in je keuzes en wat wil je bereiken?

Wat ga je doen?

Waar maak je je druk voor in je leven?

Houdt in al die drukte één ding vast: blijf letten op Christus.

Vers 6 — 8 gaan over wat Jezus gedaan heeft.

En dan beginnen deze verzen bij de plaats die Christus had nog voordat Hij mens werd.
Vers 6: Christus was bij God in zijn heerlijkheid. Waarachtig God uit waarachtig God.

De heerlijkheid van God was Hem eigen.

Maar als Zoon van God heeft Hij dat leven bij God; dat leven dat aan de heerlijkheid van
God gelijk was niet ten koste van alles willen vasthouden.

De Here Christus heeft zich aan die heerlijkheid niet vastgeklampt.

Hij wilde niet ten koste van alles in die heerlijkheid van de hemel blijven.

Hij heeft Zich bereid verklaard om als onze Middelaar op te treden en daarvoor de
heerlijkheid die Hij had bij zijn Vader af te leggen.

Christus koos voor het lijden tot in de dood om ons van de zonden en de dood te verlossen.
Daarvoor is Hij mens geworden en neergedaald uit de hoge hemel.

Een afdalende weg uit de heerlijkheid van de hemel naar de aarde.

Geen hemelvaart, maar een hellevaart. Dat was de diepte in Zijn lijden dat voor Hem lag.

We zien onze Heiland neerdalen uit de hemel naar de aarde.



De glorie van de hemel en de strijd op de aarde staan bij Hem alle twee in zijn werkprogram
geschreven.

In dat neerdalen naar de aarde en in Zijn leven op aarde werkte Hij dat programma af naar
de wil van Zijn Vader.

Pas toen dit werk in vernedering volledig was afgerond kon Hij het aan het kruis uitroepen:
Vader het is volbracht. Dat werk waarvoor ik uit de hemel ben neergedaald is klaar,
afgerond; de prijs is betaald de zonden van mijn volk zijn met mijn bloed naar uw recht
verzoend.

Helemaal naar het recht van God is de schuld van de kerk, Christus bruid, afbetaald.
Toen kon God ook de winst van het werk van Zijn Zoon als het ware verzilveren.

God die rechtvaardig is heeft (nadat de schuld is betaald) de verhoging niet vergeten.
Direct komt de Vader in actie.

Vers 9. God heeft zijn Zoon (toen deze Zijn werk op aarde had volbracht) uitermate
verhoogd.

God neemt zijn Zoon (die is neergedaald naar de aarde) als onze Middelaar op in de
hemelse heerlijkheid.

Hemelvaart!

God geeft in volle vreugde aan Christus de hoge positie, ja de meest hoge plaats die er is in
de hemel en de aarde.

God heeft de Christus verhoogd. God bracht Christus weer in de hemelse heerlijkheid.
Dat ging in de weg van recht en lijden. Jawel.

Christus heeft Zijn werk van verzoening volledig volbracht.

Voor al onze zonden heeft Hij betaald.

Er is voor ons een volkomen verlossing verdiend broeders en zusters, jongens en meisjes.

Hemelvaart ligt in die ene lijn van kerst (Christus geboorte) lijden en sterven en opstanding.
Het gaat er in dat hele werk van Christus om dat de hemel voor mensen opengaat.
Daarvoor is Jezus Christus mens geworden; echt mens uit de maagd Maria.

Zo heeft Hij op aarde gewerkt en geleden

En nu Hij in alles gehoorzaam is geweest, nu gaat Hij als Eersteling, als Hoofd van Zijn kerk
de hemel in.

God bevordert Hem. Zo krijgt de hemel een geweldige en heerlijke betekenis voor ons als
kerk op aarde.

Immers daar in de hemel is onze Middelaar.

Jezus Christus die ons kocht met Zijn bloed.

In de hemel woont Hij die ons kent en ons alles geeft wat wij nodig hebben.
Wij leven op aarde van de zegeningen uit de hemel.

Houdt broeders en zusters, jongens en meisjes hier op aarde nu die eenheid met de hemel
vast.

Leef door het geloof samen met de levende en de werkende Christus.

Maak geen scheiding tussen weten en geloven.

We staan hier op aarde midden in de strijd.



Allerlei mensen met eigen kennis en wijsheid proberen de boodschap van de Schrift als
achterhaald uit te tekenen; of ze zeggen dat de boodschap van de Bijbel ouderwets is waar
je nu niets meer mee kunt.

Dat kan allemaal als een zwaar krachtenspel op je neerdalen.

Dan krijg je de neiging de meetlat van de aarde te gebruiken; zo van: wat is haalbaar; wat
kan ik met mijn verstand begrijpen; wat is redelijk of mogelijk binnen de maat van de
wetenschap.

Zo sta je in het strijdperk van dit leven; van het afwegen of de Schrift is de waarheid, of dat
allerlei mensen hun eigen waarheid hebben.

Dat is allemaal strijd; strijd tegen de waarheid dat Jezus Christus van zijn Vader de hoogste,
de meest eervolle plaats heeft ontvangen.

Let dan op Hem.

Hij heeft een Naam boven alle Naam gekregen.

Hij heeft een zo’n hoog aanzien in hemel en op aarde, dat je niet om Hem heen kunt.

De naam van Christus is superieur in de kosmos in hemel en op aarde.

In de naam van Jezus Christus zullen de doden opstaan; in zijn naam schrijven de volken
hun geschiedenis, ook al erkennen zij dat niet. Psalm 2.

“De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE
en tegen zijn Gezalfde, de Christus.

Die in de hemel woont; Hij die in de hemel is zal lachen de HEERE zal hen bespotten.

Hij zal zeggen Ik heb mijn Koning toch gezalfd!”

Deze Koning regisseert vanuit de hemel al dat geworstel van de volken.

Presidenten en andere mensen die macht hebben: Christus stuurt hun overwegingen en
besluiten, al het gewoel, alle diplomatie op aarde, vindt hun doel in het werk van Christus.
Hij doet Zijn kerk leven!

Leven in dankbaarheid en in aanbidding.

Want vers 10: in de Naam van Jezus zal alle knie zich buigen.

Die Naam is een uitdrukking van Zijn macht en majesteit; van Zijn kracht en bevoegdheid.
Niemand kan om die Naam van Jezus heen.

Wie die Naam lastert of afwijst, moet buigen voor Zijn toorn.

Alle schepselen; engelen en mensen; iedereen zal Hem hulde brengen.

De weg naar die roem en aanbidding gaat voor de Heiland langs de weg van hemelvaart.
Christus heeft de roem verdiend zeker maar Hij heeft die eer niet gegrepen.

De weg naar de troon van Zijn Vader is voor Hem geopend door de Vader zelf.

God heeft Hem uitermate verhoogd.

Proeven we hier de liefde van Christus en de genade van God broeders en zusters, jongens
en meisjes?

God nam het werk van onze Middelaar en Wegbereider aan!

Dit is voor ons allemaal onverdiende zaligheid.

Maar wel een door Christus verdiende heerlijkheid die Hij ons nu uitdeelt vanaf Zijn troon in
de hemel.

Christus is met hemelvaart verhoogd.
Hij die neerdaalde vanuit de hemel, kreeg als loon op Zijn werk: verhoging.



Maar met die hemelvaart heeft Hij de band met Zijn kerk niet verbroken Matthels 28: Ik ben
bij U tot aan het einde van de wereld.

En Johannes 14, na mijn heengaan zal Ik u de Heilige Geest zenden, de Trooster, die u
alles zal leren en die altijd bij u blijft.

Na hemelvaart wordt het Pinksteren.

Met zijn Woord en Geest werkt Christus nu onder ons.

Maar dat is niet alleen een zaak voor onze ziel.

Niet alleen voor ons innerlijk leven is Christus een Heiland.

De winst van Hemelvaart is breder; gaat nog veel verder.

Ook ons leven van nu, van vandaag staat onder die klem van hemelvaart.

Wij leven als christenen nog midden in de strijd hier op aarde.

Maar met het geloof en in de zekerheid dat we ook samen met Christus zullen delen in zijn
heerlijkheid.

Nu al vandaag ontvangen we het eerste begin daarvan in de vreugde om de vergeving van
de zonden en het eeuwig leven.

Erken deze Hemelvorst als onze hoogste Koning.

Laat iedereen Hem eren.

Nu kan de Naam en het werk van Jezus Christus nog ontkend worden.

Dat gebeurt ook.

We zien en horen het om ons heen.

Maar op de grote dag van de wederkomst dan wordt alle verzet gebroken.

Dan is de aanbidding van deze hoge majesteit niet meer tegen te houden.

Alle machten van dwalingen zullen ontmaskerd worden en alle spotters zullen buigen onder
de toorn van God.

Leef dan broeders en zusters hier op aarde in de gehoorzaamheid aan het Woord van God.
Dan zult u vanaf vandaag al gezegend leven.

Overweeg uw keuzes en plannen als broeders en zusters, biddend tot en levend met
Christus in de hemel.

Waar dat gebeurt is dat tot vreugde voor onze God. Slot vers 11.

Het is tot Zijn eer wanneer de Naam van de Zoon op onze lippen komt: Here: mijn
superieure Meester die mij kocht met uw kostbaar bloed. U hebt het voor het zeggen in heel
ons leven;

Ja, in alle moeiten en zorgen als kerk van deze Here Jezus Christus, verwachten wij van
Hem alle moed en kracht, hoe moeilijk het ook kan zijn.

Want het is hemelvaart geweest

Christus triomfeert nu in de heerlijkheid van de hemel.

Weet dan: dat door Zijn hemelvaart de aarde alles te maken heeft met de hemel,

vergeet hier op aarde uw Hemelvorst niet.

Want zoals de vernedering van de Zoon uitloopt op verhoging in de hemel: Zijn hemelvaart
zo loopt ook onze aanbidding en gehoorzaamheid aan de Zoon uit op de glorie dat ook wij
hemelse heerlijkheid en macht ontvangen.

Want wij die Hem kennen, gaan achter Jezus Christus aan de hemel in en erven met Hem
koninkrijken.

AMEN



