HGGunnink, gehouden te Lutten, 14.05.2023
PSALM 58

Votum + zegengroet

Psalm 57:1,2

Tien Woorden

Psalm 57:3,4,5,6

Gebed

Psalm 59:1,2,3,4,5

Lezen Deuteronomium 28:15-20
1 Korintiérs 16:21-24
Openbaring 19:1-5

Tekst PSALM 58

Bediening van het Woord

Psalm 58:1,2,3,4,5

Gebed

Dienst van de offeranden

Psalm 59:6,7

Zegen

Gemeente van onze Heere, Jezus Christus,

Zou je niet zeggen: ‘wat een Psalm!’

‘O God, breek hun de tanden uit de mond’.

Als je het in een dialectvertaling leest, is het soms nog rauwer. Hier staat het dan, om zo
te zeggen, nog netjes. ‘Breek de hoektanden van de jonge leeuwen stuk, HEERE'.

En dan het eind van die Psalm. ‘De rechtvaardige zal zich verblijden als hij de wraak
ziet, hij zal zijn voeten wassen in het bloed van de goddeloze’. ‘Wat een Psalm!’

Maar, hebt u net ook niet gezongen met Psalm 59: “Te hulp, ontwaak, HEER der
heerscharen! Doe toch Uw oordeel nedervaren! Gij, God van Isrel, sla ze, sla wie ‘t recht
verraadt, heb geen genal’

Kan dat? Kun je zo zingen?
Kun je zo bidden?
Want die Psalmen zijn voor een deel toch ook gebeden.

Ik wil u vanmorgen het Woord van de HEERE laten horen onder het thema:

HEERE, God, kom toch met Uw vergelding!
1) om de aanklacht
2) op het gebed
3) tot de vreugde




1) Want die aanklacht, broeders en zusters, ... dan denk je misschien in eerste instantie,
-en je kijkt naar buiten, al die slechte mensen die er zijn-, die aanklacht is tegen mensen
die horen bij het volk van God.

Die is tegen rechters die het voor het zeggen hebben.

En u weet misschien wel dat het, als het ging om zaken van recht, toen anders ging dan
nu.

Toen had je, om zo te zeggen, het recht gewoon op straat.

Daar sta je als kind al met de neus bovenop. Want, op het marktplein, of op het stuk
open grond achter de poort, aan de ‘binnenkant’ dus, daar zitten ze. De mannen van het
dorp, de mannen van de stad.

Om recht te doen.

En natuurlijk sta je dan als kind te kijken! Wat is er vandaag? Waar gaat het over?
Misschien snap je er niet alles van, maar het wordt je dan thuis wel uitgelegd.

Het is heel dichtbij, want, je vader of je moeder die ondervindt het meteen, wat het
betekent, dat er niet eerlijk recht gesproken wordt.

Denk maar aan 2 Koningen 4. Die geschiedenis, dat die schuldeiser de deur binnenkomt
en dan die twee jongens wil weghalen. Om ze of te verkopen, of te gebruiken als slaaf.
Denk maar aan wat de profeten zo vaak naar voren brengen. Hoe daar die misdaden
zijn, dat sociale onrecht. Hoe de rijken zich steeds rijker maken, door van de armen te
roven.

Als je één keer begon met lenen, was je voor de rest van je leven uitgepraat. Want de
rente was wel zo hoog, daar kon je nooit meer tegen op.

Rechtspreken.

Heel dichtbij.

In de gemeente van Jezus Christus is dat ‘dichtbij rechtspreken’ eigenlijk alleen binnen
de kerkenraad.

Als er de opdracht is om, naar aanleiding van het avondmaal vooral, maar ook naar
aanleiding van allerlei andere zaken, om recht te spreken.

En dan weet u wel, dan wordt het moeilijk. En dan duurt het lang om al die dingen te
overwegen. Wat is er aan de hand? Hoe ...? Maar er moet recht gesproken worden in
de gemeente van Christus.

Toen, en daar gaat die Psalm dus over, toen werd er met het recht een loopje genomen.
Het is in de tijd van koning David. Want 57, 58, 59, zijn alle Psalmen van David en wat
hij dus meemaakt.

Het is nog niet zover dat hij overal in het land de Godsregering, de theocratie, heeft
kunnen vestigen.

Misschien is hij nog niet eens koning. Is hij nog op de vlucht voor Saul.

In elk geval, d’r zijn een heleboel plekken, waar het rechtspreken niet gaat zoals God
het wil.

De rechters die hebben, bijvoorbeeld in Deuteronomium, heel duidelijk gehoord wat God
wil.
In elk geval dit: je mag niet partijdig zijn! Want, de rechtspraak behoort aan God.



En dat is ook op de kerkenraad het punt.

De aanklacht in vers 2, die zet de zaak meteen op scherp. En dan wordt die aanklacht

verder uitgewerkt in de verzen 3 t/m 6. Zo zit het, dat er oneerlijkheid is, machtigen die

geen recht doen.

En dan is het gevolg, Deuteronomium 28, dan zal de HEERE komen met de wraak van
Zijn verbond.

Het leven met de HEERE, het verbond is hier in geding.

Als je vers 4, 5, en 6 ziet, dan mag je dat ook nog breder trekken. Er zijn veel meer dan
alleen maar bondelingen die worden aangeklaagd, het gaat over al degenen die tot op

de dag van vandaag het recht van de sterke kiezen.

Als je in Rusland een Poetin hebt, en in Syriér een Assad, in China een Xi Ping, en waar
ook maar op deze aarde, dat gaat om het hebben van macht -met een groep mensen
om je heen die je dwars door alles heen steunt-, en zo kun je aan de macht blijven.

Vers 3, ‘uw handen wegen geweld af op de aarde’. We zien het voor ogen.

En dan is de toespitsing in de tweede regel van vers 4: de leugenaars, het spreken van
de leugen.

Want wat is het spreken van de leugen? Dat is immers het volgen van satan.

Dat is het ingaan tegen de waarheid, het ingaan tegen -zo mogen we het
Nieuwtestamentisch zeggen-, tegen DE waarheid, Jezus Christus, Koning boven alle
koningen.

Dus als we de aanklacht samenvatten, dan is het dit: ze verzetten zich tegen de HEERE
en Zijn gezalfde Koning.

Het is de zaak van de HEERE. Hij Die in PSALM 58 samen met Zijn volk onderweg is
naar de Messias.

Die zaak van de HEERE, die wordt door hen bestreden.

Heel kort: ‘weg met de theocratie, onze haan zal Koning kraaien!

2) Dan het tweede. HEERE komt toch met Uw vergelding, en dan op het gebed.

Ik weet niet of u dat wel eens opgevallen is, maar er zijn nogal wat Psalmen waarin het
middelste vers de kern aangeetft.

Psalmen moet je altijd een beetje met je verstand erbij lezen.

Je hebt Psalmen die aan het begin iets zeggen, en er aan het eind op terugkomen.

Je hebt ook Psalmen die de kern laten zijn, in het midden.

Hier is dat bij dat middelste vers, in vers 7.

Als de God van het verbond wordt aangesproken -dat is ook zo bijzonder weer-, het
begint met: ‘o God’, maar het laatste woord is: ‘HEERE’, God van het verbond.

En dan zijn er harde, scherpe woorden!

Nu kom ik terug bij die vraag aan het begin.
Kan dit?
Kunnen wij deze Psalm ook gebruiken?



Bidden? Zingen?

Allereerst, broeders en zusters, maak nooit een tegenstelling tussen, -als het gaat om dit
soort zaken-, tussen Oude en Nieuwe Testament.

Nooit een tegenstelling!

Er is wel vervulling. En er is wel verschil Oude - Nieuwe Testament, maar er is nooit een
tegenstelling. Dat het één iets anders zegt dan het ander.

Als het gaat over vloek, en wraak, en toorn, en oordeel, dan is dat niet zoals wel eens
gezegd wordt: ‘ja, dat hoort bij het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament
ontmoet je de God van de liefde.’

Dat is volstrekt onjuist, onwaar!

Daarom heb ik gelezen, ook uit 1 Korinthe 16: ‘als iemand de Heere, Jezus Christus,
niet liefheeft, laat die vervioekt zijn!

Precies diezelfde vloek, toorn, en wraak van de HEERE / Heere.

En daarom moet je niet komen met: ‘ja, wij moeten onze vijanden liefhebben, dus wij
kunnen niet meer aankomen met wat er in zo'n PSALM 58 staat’.

Nee!

Is het niet de Heere Jezus zelf, bijvoorbeeld in Lucas 19, Die zegt: “maar deze vijanden
van Mij”, het is in die gelijkenis, maar het heeft alles te maken met Hem en met God.
“Met deze vijanden van Mij die niet wilden dat Ik Koning over hen zou zijn, sla ze voor
Mijn ogen dood.”

Is het niet de Heere Christus Zelf Die in die Evangelién zo vaak het heeft over de
definitieve straf, over de hel?

En zijn het niet Zijn apostelen die op die lijn verder gaan? 2 Thessalonicenzen 1: “de
toorn van God tot het einde toe.”

Kijk, wat de Heere Jezus wél verbiedt, dat is dat wat bij ons zo heel makkelijk boven kan
komen: ‘ja maar, nou zal ik die vent even terugpakken’. Hij heeft je wat gedaan, en dan:
‘denk maar niet dat die ..." En je staat al klaar om van alles en nog wat uit te halen.

Of nog erger: ‘en, als ik haar voor de auto krijg ..., rij ik door.’

Daarvan is de Heere Jezus heel duidelijk, dat hij al die dingen, die persoonlijke
wraaknemingen verbiedt.

“Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden.”

Maar wat deze Psalm betreft -het is ook een Psalm, broeders en zusters, dat moet je
altijd weer bij alle Psalmen, ja, bij de hele Bijbel, maar vooral bij die Psalmen bedenken-,
dit is ook een Psalm die de Heere Jezus Zelf gezongen heeft. Of gebeden heeft.

Want dat heeft Hij met alle Psalmen gedaan.

Dit is ook weer een Psalm die alles met Hem te maken heeft. Want op deze
onrechtvaardige manier was het Sanhedrin tegen Hem bezig.

Spreekt u recht?
Nou, u weet het, als er ergens het onrecht heeft gezegevierd, was dat in die rechtszaal
waar het Sanhedrin bij elkaar zat. En waar de Heilige veroordeeld werd tot de dood.



En hoe moeilijk het misschien over onze lippen komt, toch kunnen ook wij een Psalm als
deze zingen en bidden.

Ik weet niet of er net iemand was die bij het zingen van Psalm 59 gedacht heeft: ‘oei,
wat zing ik hier eigenlijk?’

Wij zingen, ik wil niet lelijk tegen u doen, maar wij zingen meestal als vanzelf alles wat er
opgegeven wordt.

En toch gebeurt het ook wel eens dat er broeders en zusters zijn die tegen bepaalde
verzen, tegen bepaalde zinnen aanhikken.

En het zou ook zomaar geweest kunnen zijn bij de verzen die we gehad hebben.

Maar ook wij kunnen zo bidden en zingen.

Als u het ‘Onze Vader’ bidt, door de Heere Christus Zelf ons geleerd, dan doen we dat
ook.

‘Uw Koninkrijk kome’. Denk maar aan de uitleg van de Catechismus daarbij: ‘maak het
werk van de duivel ongedaan en breek het af. Maak af, vernietig alles wat tegen U
ingaat en opstaat.’

Dat is ook een gebed om het oordelen en het straffen van de Heere.

Want, dat is ook voor ons de vraag vanmorgen: waar gaat het het volk van God om?

Als u echt kind van God bent, wat is dan van belang?

Dan zult u toch zeggen: ‘het gaat mij, met gebreken, met zonden, maar het gaat mij om
de HEERE en om Zijn eer. En alles wat daar tegen ingaat, dat doet mij zo verschrikkelijk

pijn.’

Dat hebben wij bijna niet meer. Want wij wennen heel makkelijk aan van alles en nog
wat.

En dan moet je terug, en als je dan zo'n Psalm als deze hebt, dan word je weer
teruggebracht tot: ‘ja, maar het gaat ons, volk van God, het gaat ons toch om Hém! En
om dat Hij geéerd wordt. En dat Zijn zaak doorgaat op deze aarde!

En dat inderdaad Koning Christus, die daar zit op de troon aan de rechterhand van Zijn
Vader, dat HIJ de belangrijke is.

Voor jezelf. Maar ook voor iedereen.

Psalmen als deze, die helpen ons weer om bij ons bidden niet altijd en niet alleen bezig
te zijn met onszelf, met onze eigen zaakjes.

Dat gaat immers ook zo makkelijk: bidden om onze eigen dingen.

Maar, bidt u ook wel eens heel nadrukkelijk, “HEERE, geef toch dat bij mij, bij ons, dat in
de hele wereld Uw zaak centraal staat”?

Denk maar weer aan de Catechismus. ‘Regeer 6ns door Uw Woord en Geest, en regeer
deze wereld. En dat iedereen Uw wil doet!’

En daarom bidt David, en bidt het volk van God: ‘0 God, pak ze toch keihard aan. Want
ze weigeren naar U te luisteren. En dan gaat het beledigen van U alleen maar verder.



Maak ze machteloos, zodat ze Uw zaak geen schade kunnen berokkenen. Grijp toch
alstUblieft in, met het oog op Uw eigen zaak en Uw eigen eer?!’

En als wij over ons bidden doordenken, zeker, dan mogen wij beginnen met het gebed
om bekering.

Bekering van de hardnekkige en de hardvochtige heiden.

Bekering van de afvallige bondeling.

Maar dan kun je nog één stap verder gaan. ‘HEERE, voor wie beslist niet van Uw
genade en van Koning Christus wil weten, laat Uw vioek hem treffen. HEERE, sla Uw
vijanden neer?!’

Weer uit de Catechismus: ‘wil tenslotte al Christus’ vijanden, die ook mijn vijanden zijn,
wanneer ik bij Christus hoor, in de hel gooien?’

En laat het dan heel helder zijn. Je kunt dit alleen maar bidden, wanneer je in eerlijk
geloof aan Christus door de Geest verbonden bent.
Je kunt het nooit bidden vanuit eigen wraakzucht. En vanuit eigen hoogmoed.

Nee, denk maar aan Jesaja: “ik te midden van een volk dat onrein van lippen is.”

We kunnen ons nergens op laten voorstaan. Je kunt het alleen maar bidden, wanneer je
werkelijk erkent dat alleen ZIJN recht en heerschappij werkelijk goed is.

Als u straks gaat zingen, zing het dan nederig, zing het gelovig. Maar zing het wel!
Want God geeft ook deze Psalm om gezongen te worden.

Want u weet, gemeente van Jezus Christus, u weet dat het nog altijd oorlog is.

Het gaat er ook vandaag heftig aan toe.

Satan, en wie bij satan horen, zijn ook in ons land écht nog niet opgehouden om de
zaak van de HEERE onder vuur te nemen. En tegen te werken. En onderuit te halen.

Ga maar na. In de afgelopen jaren, is de eer voor Christus in onze samenleving
toegenomen??

U weet wel beter.

Denk alleen maar aan het hele ‘woke’-gebeuren. Waarin God aan de kant gezet wordt,
radicaal aan de kant gezet!

En wijzelf, de mens, die maakt het uit.

3) Tenslotte, HEERE komt toch met Uw vergelding, tot de vreugde.

Dan moet u goed lezen wat er staat.

Er staat niet: de rechtvaardige die staat te springen van vreugde als zijn vijand onderuit
gaat.

Nee. ‘Zij die de Heere liefhebben, die zijn blij als ze zien dat God Zelf opkomt voor Zijn
recht.’

Het gaat, broeders en zusters, in de Bijbel heel vaak om vergelding.

En dat woord moeten kinderen weer leren. Want dat is niet een woord dat in onze
maatschappij nog past.

Vergelding!



Dat is straf geven, recht en billijk. En eerlijk. En rechtvaardig. Straf die past bij de
misdaad.

En als je dan een snoepje pakt, als moeder gezegd heeft: ‘je moet daar afblijven’, dan
zal er straf zijn. Maar naar recht en billijkheid.

Dan zet ze je niet een uur lang in een donkere kast.

Maar als er mensen worden vermoord, dan is vergelding zoals de HEERE dat zegt, dat
de overheid verplicht is om de doodstraf uit te voeren.

En bij al die misdaden die tegenwoordig gepleegd worden, leven wij in die tijd van
‘gevangenisstraffen’, waarbij van vergelding geen sprake is.

Als je van iemand steelt, is de Bijbel duidelijk: ‘geef het vier of vijf keer terug.’

Ga dan maar voor zo iemand aan het werk. Wat heb je aan gevangenisstraf?

Vergelding in de Bijbel. Is straf die past bij de misdaad.

Deuteronomium 28. Als je de HEERE de rug toekeert, dan gaat het overal mis.
Nee, dat is helemaal verkeerd gezegd.

Dan haal je Zijn vloek over je heen.

In huis, buitenshuis, op het land, in de stal, waar ook maar.

Denk maar aan Nabal, als de HEERE Nabal straft.

Denk maar aan Ananias en aan Saffira. Aan de zonen van Skeva. Aan Elymas, daar op
Cyprus.

De HEERE, HIJ gaat door. En HIJ doet recht.

En daarom is er blijdschap, bij al de Zijnen, die Hij het laat horen: ‘Mijn oordelen zijn
rechtvaardig”, Openbaring 15, Openbaring 19. Altijd.

De moeite voor gelovigen kan zijn dat ze daar bij betrokken worden, om zo te zeggen.
Want als de HEERE oordeelt, dan laat Hij Zijn kinderen daar lang niet altijd buiten.
Honger lijden, overstromingen, aardbevingen, oorlog, noem maar op.

Dan is er niet het onderscheid van: fjij gelooft, o, dan gebeurt er met jou niks. Jij gelooft
niet? Dan krijg jij ervan langs!

Nee. Ook Gods kinderen worden gekastijd.

Maar, God heeft hen lief. En ze zijn veilig. En wij mogen in Christus bidden voor het volk
van God overal op aarde. Voor het volk van God in al die landen waar die
verschrikkelijke vervolgingen zijn.

Of waar die verschrikkelijke verleidingen zijn. Zoals hier in ons land.

En we mogen blij zijn als de HEERE enige ruimte geeft. Als de HEERE dat geeft, niet
via zelf iets, niet via eigen slimheid. Maar in afhankelijkheid van Hem.

Wij leven in Nederland.

Raakt het u nog dat Nederland ... En de Bijbel was bekend. Je moet nooit zeggen:
Nederland is een christelijk land geweest, want daar kun je grote vragen bij stellen. Maar
nu, nu is het een goddeloos land. Daar kun je geen vragen bij stellen, want dat is klip en
klaar.

Dan hebben we te bidden, om bekering. Maar ook om vergelding.

‘Moge de HEERE straffen, allen die zich blijven verzetten tegen Koning Christus.’



Wij belijden Artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, en dan zeggen wij: ‘die
dag van het definitieve recht doen, die verwachten wij, en wij zien daar blij naar uit. Wij

vragen daarom: “Heere, laat het toch niet lang meer duren”.
Dat heeft alles te maken met je eigen geloof, dat je de eer van de HEERE voorop zet.

Deze Psalm, radicaal!
Maar, loon zal er zijn voor wie nu God eert, Openbaring 14.

Zo is de Psalm rond, om zo te zeggen.
De machtigen, de onrechtvaardigen, de corrupten, de gewelddadigen.
Maar God: rechtvaardig, eerlijk. Hij doet recht op aarde.

Ik ben er verder niet op in gegaan, maar dat is ook voor de ouderlingen altijd weer de
zaak: recht doen, naar het Woord.

Niet naar de mensen. Niet naar de mening van mensen. Van sommige mensen. Of van
veel mensen.

Nee, naar het Woord.

Kijk, dat God recht doet, daar hebben wij meestal geen zicht op.
God laat Zich nooit door ons narekenen.
Maar uiteindelijk is het zichtbaar voor iedereen!

Geloof dat, en blijf de strijd voeren, broeders en zusters!

Dat is altijd het bijzondere in het doopsformulier. Zo'n -meestal-, baby'tje dat gedoopt
wordt, weet van niks, maar dan al wordt gesproken over het strijden tegen satan en alles
wat bij satan hoort.

En als je dan wat groter wordt ... De kinderen hier in de kerk die mogen dat al leren, de
groten mogen het voorzeggen: “HEERE, geef mij kracht om U te eren, om U te dienen,
ook op een radicale manier.”

AMEN



