HWvEgmond, 2023

1. Beginpsalm - Psalm 84: 3,4

2. Nade wet - Psalm 85: 1,3

3. Gebed -

4. Schriftlezing - 2 Thessalonicenzen 2: 1- 12
5. Zingen - Psalm 42: 1,3,5

6. Tekst - 2 Thessalonicenzen 2: 7,8
7. Na de preek - Gezang 34: 2,4

8. Na de belijdenis - Gezang 30: 1,6

9. Gebed -

10. Slotpsalm - Psalm 56: 3,4

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

In de wereld waarin wij leven is er van alles aan de hand.

En wat ons het meest treft dat zijn de rampen: natuurgeweld, zoals aardbevingen,
wateroverlast.

Maar ook de nood van de asielzoekers en de bloedige oorlogen tussen Oekraine en
Rusland. En de laatste maand ook de oorlog van Israél tegen Hamas.

Het raakt ons elke keer weer wanneer we journalisten horen spreken over de ernst van
deze rampen.

Dan wordt het duidelijk dat er in de tijd waarin we leven veel ellende is, die over heel de
wereld verspreid is.

Dat gebeurt allemaal in de periode tussen Pinksteren en de wederkomst van de Here
Jezus Christus. Deze dagen noemen we ook wel de laatste dagen. Maar dat is een wat
onduidelijke uitdrukking.

Want wij spreken vaak over ‘de laatste dagen’ als je bijvoorbeeld met vakantie bent. Dan
zeg je: de laatste dagen van mijn vakantie zijn aangebroken. Nog even en het is allemaal
weer voorbij, dan gaan we weer aan het werk of naar school.

Bij ministers zeggen we dat ook wel eens: zijn laatste dagen zijn geteld. Hij zal binnenkort
wel aftreden.

Zo kunnen we nog wel enkele voorbeelden noemen.

De Bijbel spreekt ook over ‘de laatste dagen’.

Maar hier in de Bijbel is dat eigenlijk niet zo’n gemakkelijke uitdrukking.

Want vraag u zich maar eens af: de laatste dagen van wat? Van welke gebeurtenis? Wat
loopt er dan af? En wat komt er daarna?

Bij die woorden ‘de laatste dagen’ denken wij aan een korte periode van slechts enkele
dagen.

De Schrift echter gebruikt deze woorden voor de periode van Pinksteren tot aan de dag
dat Christus terugkomt op de wolken van de hemel.

En dan bedoelt Gods Woord niet een paar dagen, maar die hele tijd, al die jaren en
eeuwen, totdat de Heiland terugkomt op de wolken van de hemel.

Dan zullen er in deze periode van deze laatst dagen, hier op aarde geweldige machten
losbreken met grote invioed en kracht.



Dan probeert satan de wetteloosheid er door te drukken op aarde. Dan doet hij zijn best,
om die wetteloosheid tot regel van het leven te maken zo van: geen God en geen
Meester.

Maar tegelijk werkt er gedurende die laatste dagen naast de kracht van de wetteloosheid,
ook de kracht van Jezus Christus: namelijk: de verkondiging van het Evangelie.

En beiden, zowel de kracht van de wetteloosheid als ook de kracht van de verkondiging,
staan onder de controle van onze Here en Heiland Jezus Christus.

Zo komen we tot het thema van de preek:

DE WERKING VAN DE WETTELOOSHEID STAAT ONDER DE
CONTROLE VAN DE KOMENDE CHRISTUS.

Paulus, Silvanus en Timothedls schrijven aan de gemeente te Thessaloniki een tweede
brief.

Hoofdstuk 1:1, want er leeft in deze gemeente een misverstand over de ‘laatste dagen”.
Onder de broeders en zusters daar leeft de vraag: op welk ogenblijk komt Jezus terug?
Wanneer kunnen wij Hem verwachten?

Dat zoeken naar een antwoord op die vraag maakt gemeenteleden onrustig.

Dat lezen we al direct in de waarschuwing van de eerste twee verzen van hoofdstuk 2.
Kom niet in paniek; wankel niet in uw geloof; laat u niet in de war brengen door een leer
die niet van ons komt.

Wellicht is er daar te Thessaloniki iemand die meent dat hij door de Heilige Geest een
profetie heeft ontvangen over deze zaak. Hem zou dan gezegd zijn dat die dag al zou zijn
geweest.

Het kan ook zijn, dat het gaat om iemand die de Schrift verkeerd uitlegt.

In elk geval de broeders en zusters, daar te Thessaloniki weten niet wat ze van deze zaak
moeten denken.

Daarom wil Paulus dat de gemeente goed zal nadenken en er ook de Schrift goed op na
gaat lezen, want de dag van de wederkomst van de Here zal indrukwekkend zijn.

Alleen .... op weg naar die grote dag moet er nog heel wat gebeuren.

Vanaf vers 3b lezen we hier meer over.

De dag van de Here komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de
wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is.

Vooraf aan de wederkomst, moet eerst de afval van het geloof komen.

Voordat de Heiland in al Zijn luister zich zal vertonen zal de kerk de afval van het geloof
meemaken. En die afval zal de kerk hard raken.

Verder: je kunt van zo’n afval van het geloof alleen spreken als eerst de oproep tot geloof
in het Evangelie gepreekt is en meerderen dat Evangelie hebben aangenomen; daarmee
geleefd hebben en zich dat geloof hebben eigen gemaakt. Dat is juist het typische van de
afval dat er eerst instemming en belijdenis van het geloof is geweest.



De samenleving zal eerst volop leven vanuit de norm van Gods verbond. Zijn wet en
Woord zullen de weg zijn voor de vreugde van het Evangelie van de genade en de liefde
van God.

Maar dan komt er een tijd dat de samenleving dat evangelie los laat.

Mensen gaan eigen wegen en kiezen voor hun levensstijl eigen regels.

Landen en volken in Europa hebben vele eeuwen met het evangelie geleefd. Totdat de
revolutie van het ongeloof kwam die met hun moderne denken mensen van de Schriften
hebben losgeweekt.

De wetenschap kreeg een plaats boven de waarheid van het Woord van God.

In het begin was dit allemaal nog niet zo herkenbaar in die nieuwe tijd van na de Franse
revolutie.

Maar tegenwoordig is de wetteloosheid als het ware tastbaar om ons heen.

Aan alle kanten wordt die wetteloosheid verdedigd als rechten van de mens.

Vers 4 geeft aan wat die wetteloze mens allemaal zal doen: zijn kenmerk is dat hij zich
tegen God zal verzetten. Hij gaat proberen zich boven God te plaatsen; meer dan God wil
hij zijn.

Arrogant streeft hij er naar om de plaats van God in te nemen.

Als een namaak god komt hij naar voren. Van de ene ware God willen ze niets meer
weten.

Alleen hun eigen visie en verklaring van de wereld en de kosmos, krijgt een
bovenmenselijk stempel.

En verder is er niets.

Paulus zegt: dat dit gaat gebeuren dat kunnen jullie weten, want dat heb ik al eerder
gepreekt.

Dit is geen onbekend thema broeders en zusters.

De strijd tussen vrouwenzaad en slangenzaad gaat door tot de jongste dag.

Maar deze strijd loopt uit op de overwinning van Jezus Christus.

De kop van de slang, de macht van satan zal gebroken worden.

De Thessalonicenzen en ook wij kunnen het weten dat de dag van de Here er niet alleen
is wanneer de wetteloosheid er als het ware vanaf spat in de samenleving; of wanneer het
lijkt dat het bedriegen van satan het wint in de wereld; wij weten het uit de Schrift.

De Heiland heeft het al gezegd, in Matthels 24:14, pas als het evangelie over heel de
wereld is verkondigd, dan zal het einde komen.

En gedurende die tijd, werkt ook de wetteloosheid.

Ziet u: er lopen twee lijnen; twee werklijnen lopen er door de geschiedenis van de wereld
heen.

Dat is enerzijds de prediking van het Evangelie en anderzijds de afval van het
Evangelie.

Het werk van Jezus Christus is actueel in de wereld; Hij vergadert Zijn kerk tot in
heerlijkheid.

Maar daar is tegelijk ook die satan die met de kracht als van een briesende leeuw de
mensen van het Evangelie wil weg trekken. Hij probeert mensen te verleiden om mee te
doen met de afval; om te kiezen voor je eigen normen en vreugden. En velen zullen hem
volgen.



De tekst tekent dit proces van die twee krachten. Christus die bezig is Zijn kerk te
vergaderen zorgt er voor dat er niet één van Zijn uitverkorenen zal ontbreken.
Daartegenover is satan bezig. Hij krijgt ook de gelegenheid om zijn afvalligen te
vergaderen.

Die twee machten strijden op aarde tot de dag van de wederkomst.

Vers 6 in dat krachtenspel van die machten is er echter één macht die dat werk van de
wetteloosheid vele eeuwen tegenhoudt. Of beter er is iets of iemand die deze wetteloze
macht controleert.

De brutale macht van de goddeloosheid kan nog niet in alle felheid losbarsten.
Want er is iets, of iemand die de wetteloosheid tegenhoudt, controleert tot het moment van
de voor hem vastgestelde tijd. Eén houdt de weg en het werk van satan in de gaten.

In vers 7 lezen we: die werker van de wetteloosheid is bezig, is actief. Wij leven in die
periode dat die wetteloosheid actueel aanwezig is. Dat geeft zorgen en maakt vragen los.
Want vers 9, dat werk van satan gaat samen met machtsvertoon; er gebeuren wonderen
en tekenen.

Dat kan ons bang maken. Want het is het werk van de leugen!

Die gaat verder. En krijgt van de controlerende Heer Jezus Christus, steeds meer ruimte
en hij kan ook de kerk bedreigen.

Wij kunnen dat ook niet ontkennen gemeente. Juist in onze dagen zien we een versterking
van die wetteloosheid. Kerken lopen leeg. De afval zien we toenemen.

Van de God van Abraham, Izaék en Jacob willen de mensen niets meer weten. Wat de
Here Zelf leert over hoe Hij wil worden geéerd en aanbeden dat buigen zulke mensen om
naar een eigen aangepast eredienst.

Tekenen aan de hemel; of gebeurtenissen in de wereld; of wat door mensen van de
wetenschap wordt verondersteld, dat is voor zulke mensen doorslaggevend voor hun
overtuiging.

Let op de grote rampen die er op aarde plaats vinden.

Veel mensen gebruiken dit allemaal om hun visie op de toekomst vast te stellen. Vanuit
hun eigen uitleg maken ze dan een eigen model voor de ondergang van de aarde.

Anderen zien in de ontwikkeling van de mens en zijn kennis een teken, een voorbode
voor de ontwikkeling van de samenleving naar de volledige vrede op aarde.

Met al die surrogaat — evangelién werkt satan om mensen van de waarheid van de Schrift
af te trekken en hen door zijn leugen naar de ondergang te voeren.

En als je wilt uitleggen dat in de weg van geloof en gehoorzaamheid aan Gods geboden
er voorspoed en vrede zal zijn voor de wereld, dan word je uitgelachen.

Want de moderne mens is zichzelf tot meester!

Broeders en zusters, wat zal er allemaal gebeuren in deze laatste dagen?

De Schrift ontmaskert dat allemaal en wijst er op dat die wetteloosheid nu al werkt in het
verborgene.

Dat wil zeggen: wij weten niet hoe ver het allemaal is.

Want alles (ook dit werk van de wetteloosheid) ligt in Gods werkplan verborgen.

En dat plan kennen wij niet, maar het ontvouwt zich wel!

God voert Zijn plan uit. En wij zien steeds meer hoe die wetteloosheid zich vertoont.



Want alles ligt in Gods handen.

Hij controleert alles. Ook dat wat zich tegen Zijn plan verzet.

Want in dat plan van God moet eerst hij die de mens van de wetteloosheid tegenhoudt
verdwijnen.

Er is iemand die de uiterste doorwerking van de wetteloosheid blokkeert. Die werking
wordt nog afgeremd.

Maar als die blokkade wordt weggenomen, dan breekt de hel pas echt los.

Wat of wie houdt die wetteloze dan tegen? Broeders en zusters, dat is Jezus
Christus!

Het werk van de prediking van het Evangelie ligt in Zijn handen. En die prediking laat Hij
door de macht van de wetteloosheid niet afremmen. De prediking moet over heel de
wereld doorklinken.

Christus staat aan de kant van het Evangelie. Maar toch laat Hij in de laatste dagen de
wetteloosheid doorwerken. Al is het met een afremmende kracht.

Want dat past allemaal in Gods plan.

Mensen, gelovigen zijn gemarteld en gestorven om hun belijdenis dat de Schrift, Gods
Woord, de ene waarheid is.

En hoe gaat de vervolging ook vandaag niet tekeer.

Vooral in landen waar de Islam oppermachtig is.

Vrijheid van godsdienst is voor veel van onze broeders en zusters een ongekende weelde.
Maar vergeet het niet, ja geloof dat die wetteloosheid staat onder de controle van het
Hoofd van de kerk!

Laten wij dankbaar zijn voor de vrijheid die ons nog door God gegeven is om erediensten
te houden.

Maar wees op uw hoede voor welke spreker of macht ook maar.

Alleen de Schriften zijn het vaste en betrouwbare kompas voor ons leven, gemeente.

In de laatste dagen is het een spannende worsteling om met dit Woord te leven en de
Christus te aanbidden.

Maar het wordt u in Naam van Jezus Christus steeds weer gepreekt: het is niet hopeloos!
Want de mens van de wetteloosheid wordt door Christus gecontroleerd.

De tijd en de daden van de wetteloze staan onder de regie van één Superieure Here en
Koning.

Vers 8: alleen wanneer God de macht die de wetteloosheid tegenhoudt wegneemt; dat is
op de dag dat de prediking van het Evangelie klaar is, dan verschijnt de mens van de
wetteloosheid.

Hij verschijnt.

Dat wat in het verborgene werkte komt dan in alle hevigheid tevoorschijn; dat wordt
zichtbaar en tastbaar.

Satanische energie komt los. En dat zal zeer hetftig zijn.

Als deze dagen niet worden ingekort zou geen mens behouden worden, Matthets 24:22.
Maar, en dat valt direct op, in de tekst in vers 8, ..... hier onderbreekt Paulus zichzelf als
het ware.



Direct, zegt hij ook in vers 8, er komt op dat ogenblik dat de mens van de wetteloosheid
op de voorgrond komt er een machtig ingrijpen los van onze Here Jezus Christus.

Plotseling staan hier die troostwoorden dat Jezus Christus door Zijn Geest de macht, ja
de kop van satan en zijn wetteloosheid teniet doet; ja verslaat, zodat deze niets meer kan
doen.

Juist op dat ogenblik dat Hij Zijn volle macht gaat ontplooien.

Deze woorden van vers 8b zijn een onderbreking in dat ene betoog van hoofdstuk 2: 1-12.
Want in vers 9 en verder, gaat de tekst weer verder over die mens van de wetteloosheid.

Maar houdt moed, geloof en wacht, als de mens van de wetteloosheid verschijnt zal de
Here Jezus Christus hem terstond doden en hem vernietigen. Dit staat hier heel kort; heel
summier.

Het lijkt op een tussenzin, alsof het niet belangrijk is.

Maar broeders en zusters dit is juist een geweldig Evangelie.

Hier horen we van het vaste anker van onze troost in een bizarre wereld.

Als wij als kerk de druk voelen in deze samenleving en wanneer we het geweld van de
wetteloosheid zien toenemen, en als we dan horen van goddeloos gedrag in de ethiek ....
broeders en zusters, dan weten wij het toch; het wordt ons toch geleerd en gepreekt:
Jezus Christus regeert en regisseert!

De duivelse tegenstander van de kerk wordt tegen gewerkt door onze goddelijke
medestander.

De Here Jezus Christus zal satan opzij zetten; hem doden met de adem van zijn mond,
dat is: met de macht van zijn Woord. Dat Woord dat ons redt en waaronder wij mogen
schuilen.

Want daar in en bij en onder dat Woord werkt Jezus Christus.

De kracht van dat Woord werkt redding voor wie er op vertrouwt.

Maar datzelfde Woord verplettert iedereen die dat Woord verwerpt.

Als Christus terugkomt zullen de mensen die satan zijn gevolgd, direct de eeuwige dood
sterven wanneer ze de heerlijkheid van Christus zien.

Zo groot en sterk is de overwinningsmacht van Jezus Christus die leeft en regeert in
eeuwigheid.

Vers 9 en verder: satan werkt nu nog op aarde. ledereen die hem volgt heeft geen liefde
voor de ene waarheid van de Schriften.

Ze hebben die waarheid wel gehoord.

Ook in ons land hoeft dat Evangelie niet onbekend te zijn. Het Evangelie is gepreekt.
Het is aan heel veel mensen die niet meer naar de kerk gaan bekend.

De waarheid van Gods genade is gehoord.

Ja want Christus heeft daar voor gezorgd. Juist zij die kiezen tegen het Evangelie, kiezen
tegen de Christus en tegen Zijn werk tot verzoening van de zonden.

Hij heeft voor Zijn kerk geleden en is voor ons gestorven.

Zo kon Hij de macht van die wetteloze breken.

Dat is onder ons bekend, broeders en zusters, jongens en meisjes.



Maar vers 12, wie deze waarheid van het Evangelie niet gelooft, maar plezier heeft in het
onrecht en zich vermaakt met de vuilheid van de zedeloosheid en de normloosheid van de
wereld, die wordt veroordeeld.

De Schrift laat het de Thessalonicenzen weten: die grote dag van de Here Jezus Christus
is nog niet aangebroken. Ook wij kennen die dag niet.

Weest dan waakzaam. Let op.

Weet wat de wetteloosheid doet. Schuil daarom bij Jezus Christus. Aanbidt Hem!

Vers 13, dan kunnen we steeds weer danken dat de Here God ons door het Woord heeft
geroepen om te worden gered door het werk van de Geest door wie Hij het Evangelie laat
preken.

Zo leert Hij ons de waarheid te belijden maar ook om tegen de leugen te strijden.

In dat leven met Christus met de strijd tegen de verleidingen is het te zien dat wij weten
dat ons vaderland en onze Koning in de hemel is. Daar zijn onze schatten veilig bij
Christus.

En onderweg naar die hemelwoning is er in deze laatste dagen nog de strijd tegen de
macht van de wetteloosheid.

Maar broeders en zusters, onderweg naar de overwinning van de laatste dag staat een
sterke Held aan onze kant.
Wees dan waakzaam, bidt, geloof en wees sterk in Jezus Christus.

Want Gods koninkrijk gaat komen!

AMEN



