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HWvEgmond, 2023 
Kerst 

 
1. Beginpsalm - Psalm 98: 1,2 
2. Wet - Psalm 99: 1,2,3 
3. Gebed -  
4. Schriftlezing - Jesaja 8:19- 9:6  -  
5. Tussenpsalm - Psalm 72: 1,2 
6. Tekst - Jesaja 9:5-6 
7. Gezang na preek - Gezang 23: 4 
8. Belijdenis (Nicea)  - Gezang 23: 6 
9. Gebed - 
10. Slotpsalm  - Psalm 118: 1,5/ morgen: Gezang 11 

  
 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,  
   
Kerstfeest is het feest van de vrede.  
Presidenten, koningen van allerlei volken sturen elkaar kerstboodschappen toe.  
Midden in de kruitdamp van de oorlogen, is het even stil en kun je op het strijdtoneel het 
stille nacht” horen spelen en wellicht ook zingen. Met kerst is het even vrede op aarde. 
 
Maar wie gelooft nu dat de mensen die elkaar de vrede toewensen ook echt de bedoeling 
hebben om die vrede waar te maken en te bewaren?  
Gaan mensen die vrede op aarde ook echt een plaats geven? 
Want na enkele dagen gaat alles weer zijn oude gang, en zijn alle goede wensen opgegaan 
in de rook van de oorlogen, en in de mist van de sluwe tactiek om elkaar te bedriegen.  
 
Na de vele kerstwensen van de vele jaren die achter ons liggen moeten vluchtelingen nog 
steeds zoeken naar een veilige plek vanwege de oorlogen. 
Ja, wie gelooft anno 2023 in de vrede van Kerst?  
 
Broeders en zusters, geloven in de vrede van kerst vraagt (in deze woelige en wetteloze 
samenleving) om de kennis van Hem die niet alleen de vrede brengt maar deze vrede ook 
garandeert.  
Wie gelooft in het Kind van kerst als de Vredevorst weet dat de heerschappij van Zijn vrede 
zal duren tot in eeuwigheid.  
 
Jesaja gelooft dat dit Kind geboren zal worden.  
Aan een kerkvolk dat wandelt in de duisternis profeteert hij het als troost voor Gods volk: er 

wordt een Kind geboren dat niet alleen oorlogen doet ophouden, en ziekten zal overwinnen, 
maar dat die vooral de vrede met de God van hemel een aarde zal herstellen voor iedereen 
die in Hem gelooft. 
 
We preken u het evangelie van kerst onder het thema:   
 

 HET KIND VAN KERST 
IS DE VORST VAN DE EEUWIGE VREDE  

 
 
In de tijd van Jesaja zit Israël in een crisis. Het is oorlog. Het leger van Assur heeft Kanaän 
bezet.  
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En de pijn van die bezetting door dit vreemde leger is zwaar.  
In deze situatie wijst Jesaja de weg naar de vrede. 
U moet de Here van de legermachten heilig achten, hoofdstuk 8 vers 13. 
En ook: een volk zal naar zijn God vragen, vers 19.  
Maar wie het eigen Woord van God aan de kant zet, voor hem is er de duisternis, vers 22.  
 
Om dat wat duidelijk te maken letten we even op de geschiedenis van Genesis 3.  
Nadat God alles goed geschapen had was er vrede op aarde.  
Adam en Eva stonden met God in een hartelijke verhouding.  
 
Alleen die harmonie, die vrede hebben Adam en Eva door hun zonden veranderd in oorlog 
in vijandschap tegen God. De mens koos de kant van satan en verbrak de vrede met God.  
Totdat God zelf in Genesis 3 de vrede tussen mens en satan verbrak. 
God zette vijandschap tussen de mens en satan; dat bondgenootschap werd verbroken de 
vrede met God kan weer hersteld worden.  

 
Broeders en zusters, wie het woordje vrede alleen gebruikt om aan de sfeer rond kerst wat 
op te vullen, verstaat niet dat alles rond de geboorte van Jezus te maken heeft, met die 
oorlog tussen God en satan. 
 
Want de kracht waarmee God zijn vredesoperatie uitvoert is onvergelijkbaar met wat 
mensen proberen te bereiken met hun vredesoperaties. 
Wie de ogen sluit voor de bedoeling van God om satan te overwinnen, geeft aan deze dagen 
een lege inhoud. 
Want waar de vrede met God wordt geloochend daar zal het lijden onder het oordeel van 
God eeuwig duren.  
 
Na deze waarschuwing om de zonden los te laten en te kiezen voor het leven met Gods 
beloften, preekt Jesaja in hoofdstuk 9 het evangelie van de komende vrede met God.  
Het volk dat in duisternis wandelt, hoort het evangelie dat de Heer uitkomst zal geven! 
God Zelf zal die vrede met de mensen van het welbehagen vast maken. 
 
Dat ziet Jesaja allemaal in een geweldig profetisch vergezicht.  
God zal Zijn volk definitief los maken van de druk van satan.  
Er zal een Vorst optreden in het huis van David die de vrede tussen God en Zijn volk zal 
herstellen.    
 
In de dagen van Jesaja klonk deze profetie als een boodschap dat de vijandschap met 
Assur, die Israël verdrukte zal ophouden. Dan kan Gods volk weer in vrede adem halen en 
zal God weer wonen onder Zijn volk. 

 
Toch staat deze bevrijding van Israël niet op zichzelf.  
De profetie van Jesaja 9 ziet verder dan de eigen tijd van Jesaja. Want Israël is geen volk 
zoals alle andere volken. 
Ze leven niet voor zichzelf, want Abraham kreeg de belofte: ‘in u zullen alle volken van de 
aardbodem gezegend worden’.   
 
Broeders en zusters, er zit in de profetie van Jesaja over de vrede voor Israël, een diepere 
boodschap, met een vergezicht op de toekomst.  
 
Deze Vorst waar Jesaja van spreekt, zal zeker de vrede op aarde herstellen maar dan wel 
de vrede zoals die er was vanaf den beginne.  
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De oorlogen op aarde zal deze Vredevorst eens doen ophouden en er zullen ook tussen de 
mensen onderling weer goede verhoudingen komen.  
 
Jesaja profeteert hiervan als een vergezicht op de toekomst.  
De profetie van de Vredevorst raakt ook ons broeders en zusters.  
In onze moeiten en zorgen klinkt ook voor ons genade en troost door in deze profetie.  
Wat God doet vanaf de schepping en gaat doen dat zal niet vastlopen. 
Integendeel: omdat Hij de God is van het verbond weten wij: God doet wat Hij belooft. 
Met alle kracht werkt de Here door tot het uiterste eind van de geschiedenis.   
 
Voor een volk dat leeft in het advent dat de Vredevorst eenmaal zal komen, geeft deze 
profetie hoop in bange dagen: er zal verlossing komen.  
Maar waar komt die opening naar verlossing en vrede dan precies vandaan?  
Met welke volmacht zal de Vredevorst regeren?  
 

Daarvoor letten we op het slot van vers 6.  
“De na ijver van de Here van de legermachten zal dit doen”. 
Jesaja wijst hiermee op de kracht en de vaste wil van God onze Here. Zijn ijver zet zich 
door.  
De almachtige Here van de legermachten, de God die zijn waarheid nimmer zal krenken, Hij 
zal niet stoppen met het afbouwen van Zijn plannen. 
 
In Zijn ijver zet de Here al Zijn plannen juist door.  
Met kracht blaast Hij als het ware al Zijn vijanden weg.  
Met een machtige hand houdt Hij een vaste greep op de geschiedenis. Niets zal er buiten 
Zijn wil gebeuren.  
 
Deze ijver van de Here strijdt tegen de macht van de vijanden en tegen de greep van de 
duisternis.  
De Here maakt zich in Zijn ijver druk om Zijn volk. 
Hij is met innerlijke barmhartigheid over ons bewogen.  
Daarom zal die ijver van de Here ook alles verteren wat Hem voor de verlossing van Zijn 
kerk in de weg staat.  
En elke zondaar die niet schuilt onder de genade van God in Jezus Christus, zal omkomen.  
 
Broeders en zusters, wanneer wij die ijver kennen zullen we alle hulp en verlossing 
verwachten van deze doorstotende ijver van de Here.  
 
Broeders en zusters, juist in deze dagen is er een trieste sfeer rond kerst. 
Vanwege de oorlogen in het Midden Oosten tussen Israël en Hamas. 

En ook de oorlog in Oekraïne houdt ons bezig. 
Dat kleurt elke dag weer alle nieuwsberichten.  
 
En toch zullen alle moeiten de werkelijke vreugde van dit Evangelie van kerst niet mogen 
wegnemen.  
Immers, onze vreugde zit niet in eten en drinken, in gezelligheid en een kerstsfeer onder de 
kerstboom.  
En ook niet in het zingen van een vrede op aarde die door mensen gesloten moet worden.  
 
Juist in deze dagen blijft dit onze blijdschap dat God met Zijn ijver doorwerkt naar de komst, 
de wederkomst van de Vredevorst. 
Jesaja preekt vanuit deze zekerheid van Gods trouw.  
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Nooit zal Gods werk wankelen. 
Geen tegenstand kan de kracht van Zijn arm ooit breken. Dat te geloven doet profeteren.  
Dat doet Jesaja ook geroepen door God en in de kracht van de Heilige Geest.  
Hij mag het aan de kerk voorhouden hoe die ijver van de Here grote dingen doet. 
Die ijver van de Here zet door, tegen alle ontrouw in.  
 
Jesaja houdt met zijn profetie Gods volk overeind; hij bemoedigt ons met de profetie, waarin 
de ijver van God zich op de meest eenvoudige en toch ook op de meest overtreffende 
manier openbaart: een Kind is ons geboren, namelijk: de Vredevorst!  
 
Hoe eenvoudig laat God het preken: zijn ijver op aarde begint met de beloften van: een 
KIND is ons geboren.  
Als God hier op aarde begint met Zijn strijd om satan te overwinnen, zien de mensen geen 
spectaculaire actie.  
Hoewel hemel en aarde staan te schudden wanneer Jezus, de Zoon van God als kind in 

Bethlehem aan zijn werk begint, dan ziet de wereld niets, want die wandelt in de duisternis.  
Wanneer je niet wakker blijft bij een open Bijbel, gaat de echte geschiedenis, de 
geschiedenis van het heil, aan je voorbij.  
 
Jesaja ziet dat wel: Eenvoudig klonk zijn boodschap; een Kind is ons geboren maar tegelijk 
horen we ook hoe overtreffend, geweldig en machtig dit kind zal optreden: als de 
Vredevorst.  
Met de naam Vredevorst sluit Jesaja in vers 5 de rij van namen af. 
Niet omdat deze naam ‘Vredevorst’ als laatst genoemde naam onbelangrijk zou zijn. 
Nee, nee, deze naam heeft juist de meest sterke inhoud. Op deze naam loopt het allemaal 
uit. 
 
In vers 1-4 is deze naam al voorbereid.  
Oorlog wordt vrede; duisternis wordt licht; alle uniformen worden verbrand (4). 
Jesaja ziet in zijn profetisch visioen dat er een Heerser, een Koning, een Vorst zal komen. 
Als een blij lied klinkt nu zijn profetie: een kind is ons geboren. 
Een kind dat als de grote Zoon van David, voor eeuwig als Vredevorst zal regeren. 
 
Dat profetisch vergezicht staat voor Jesaja zo vast dat hij kan spreken alsof alles al gebeurt 
is. 
Want een Kind is ons geboren.  
Het is alsof Jesaja dit Kind al kan opzoeken om het de gepaste eer te brengen.  
Jesaja spreekt alsof de geboorte al heeft plaats gevonden, terwijl Israël nog ongeveer 700 
jaar moet wachten, totdat de engel het in de velden van Efrata aan de herders zal 
verkondigen: U is heden de Heiland geboren, Lukas 2:11. 

 
Daar in Lukas galmt de profetie van Jesaja na, maar dan als een werkelijk volbracht heilsfeit.  
De woorden van de profetie zijn vervuld.  
Als Jezus is geboren klinkt daar uit de mond van duizenden engelen het “ere zij God” en, 
“vrede op aarde, in mensen een welbehagen”.  
Eer aan God die naar Zijn beloften met ijver de duisternis overwint.  
 
Wanneer Jesaja en de engel de namen van dit Kind noemen wijzen zij daarmee op die hoge 
plaats die dit Kind inneemt.  
De engel in Lukas 2 spreekt er van dat het Kind waar de herders naar toe moeten gaan, is 
geboren in de stad van David! Maar er is van die heerschappij van David nog maar weinig te 
zien in de dagen van Lukas 2.  
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Alleen de plaats waar David is geboren kun je bezoeken: Bethlehem.  
Meer is er niet over van Davids glorie. 
 
En dat is nu wel sprekend de eenheid van de Schriften. Jezus, wordt geboren in Bethlehem. 
Hier in deze plaats waar David tot koning gezalfd werd, pakt Jezus de heerschappij van 
David weer op.   
Daar haakt de profetie aan: De ijver van de Here zal wat Hij begon met David vast houden: 
Zijn koningschap blijft bestaan.  
Dat koningschap zal in dit Kind tot een eeuwig koningschap worden om voor de Here God 
een vast en eeuwig huis te bouwen. Door Jezus Christus zal God zijn schapen vergaderen 
en veilig doen wonen in zijn Vaderhuis. 
 
Dat is ook wat Jesaja in de namen van dit Kind laat horen.  
De heerschappij van de troon van David rust op zijn schouders.  
 

Nee, broeders en zusters, dit Kind in de kribbe is zeker geen hulpeloos Kind, laat alle 
romantiek maar los, sta niet stil bij een teerhartig Kind, want wanneer dit Kind is geboren, 
hebben we te maken met een scharnierpunt in de geschiedenis van de kerk.  
 
Heel de kerk van het OT heeft geroepen en gebeden, dat deze dag, deze nacht mag 
aanbreken.  
Laat er Here, toch verlossing komen. 
Steeds is gewacht op de grote Zoon van David als de Vorst die de vrede op aarde vast zal 
maken.  
De engel in de velden van Efrata preekt, en juicht: Hij is geboren de Heiland, laten de 
aarde en de hemel nu juichen. Onze Heiland is geboren de Verlosser van de zonden en de 
Redder van de dood. 
 
Dit Kind is tegelijk de wonderbare Raadsman. Nee, geen wonderdoener, waar je met open 
mond je aan vergaapt. Maar Hij is de Heiland die met zijn Woord de weg wijst naar het leven 
en de vergeving van de zonden. 
Dit Kind is onze hoogste Profeet en Leraar die ons in de strijd tegen satan en de zonden de 
weg wijst naar de vrede met God. Dit Kind is de sterke God. 
In Hem is God Zelf aan het werk. 
In Jezus Christus is God Zelf aanwezig.  
 
Dat maakt Kerst zo geweldig broeders en zusters.  
God zelf werkt voor onze zaligheid en God Zelf schenkt ons die zaligheid zonder peil.   
Luister naar dit Evangelie en wees gehoorzaam. Want in Jezus Christus is God bij ons 
gekomen:  

Immanuël: God met ons. 
Jezus heeft hier op aarde als man van smarten, in volkomen gehoorzaamheid aan zijn 
Vader onze zonden verzoend.  
 
De vrede die Hij zijn volk schenkt heeft Hij voor ons gekocht met zijn kostbaar bloed, opdat 
de verhouding met onze God naar recht is verzoend.  
Broeders en zusters, er is aan het kruis op Golgotha voor onze schuld betaald.   
Daar heeft de Vredevorst de slag gewonnen om de vrede voor de mensen van het 
welbehagen vast te maken.  
 
Zo is de eindeloze vrede op de troon van David gewonnen.  
Kerst betekent het begin van de vrede want het geboren Kind zal die vrede vast maken. 
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Nu Jezus Christus heden alles heeft volbracht, zit Hij als onze Vredevorst in de hemel op de 
troon van David aan de rechterhand van Zijn Vader. 
Daar werkt Hij nu, heden, met ijver verder aan de afronding van wat God begon in het oude 
verbond.  
 
Daarom klonk daar die lofzang van de vrede op aarde, want God heeft nu aan zijn Zoon als 
Vorst van de vrede alle macht gegeven om door te werken naar de eindstreep van de 
geschiedenis.  
Ja, om dat eind van de geschiedenis voor zijn volk te maken tot een doorgang van eeuwig 
leven;  
 
Jesaja staat in zijn profetie naast de boodschapper in de velden van Efrata; maar Jesaja ziet 
verder.  
Dit Kind zal als Vredevorst een eindeloze vrede vestigen op de troon van David.  

Met recht en gerechtigheid zal Hij regeren. Dat zijn de vaste pijlers van zijn troon.  
 
Blokkades van tijd of ruimte zullen er niet meer zijn; Want het tijdelijke is daar voorbij en er 
zal geen einde meer zijn aan de heerschappij en de macht van het koningschap van David.  
Gods ijver die vanaf het begin van de wereld doorwerkt naar het einde, die ijver zal dit doen. 
 
Broeders en zusters, wanneer wij over vrede spreken laten dat dan geen lege woorden zijn. 
Erken en geloof dat de vrede met God is gekocht en wordt bewaard door de Here Jezus 
Christus.  
Denk er aan: het is kerst gewéést.  
Wij leven heden in de laatste fase van de geschiedenis. 
Door het geloof in de heerlijkheid van Christus hebben we de vrede met God, maar we zijn 
in dat geloof ook erfgenamen van de volle vrede. 
 
Eenmaal zal de Vredevorst terug komen op aarde, maar dan zien wij op die dag geen Kind 
in de kribbe; ook geen Man van smarten, maar een Vorst omringd door tienduizend maal 
duizenden engelen.  
 
Op die dag zal het feestlied gezongen worden: zie Gods gezalfde Koning opent voor zijn 
kinderen de poorten van de hemel wijd, opdat wij met Hem mogen doorleven in de vrede 
van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.  
 
AMEN  
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